Het oude loslaten en het nieuwe omarmen

Vorige week heeft Johan gesproken. Hij las een van zijn lievelingsteksten, uit het
boek Spreuken:

Spreuken 3: 5-6 NBV21

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.

Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Een prachtige tekst inderdaad! Wat een rust geeft dat, als je de Heer kunt
vertrouwen, onder alle omstandigheden van het leven. Wat een zekerheid geeft
het als je kunt leven met het geloof dat Hij voor jou de weg baant.

Johan eindigde zijn preek met de volgende woorden, waarin hij de tekst uit
Spreuken en Jezus met elkaar verbindt:

Jezus is de weg en

Hij wijst / baant de weg

Jezus is de waarheid en

Hij openbaart waarheid en wijsheid
Jezus is het leven en

Hij deelt het leven in alle volheid
.................... (en nog zoveel meer!)

Jezus is de ware Wegwijzer!

En dat sluit weer naadloos aan bij mijn laatste preek waarin we hebben
vastgesteld dat we niet alleen ‘kinderen van God’ zijn maar ook ‘leerlingen van
Jezus'.

Je kunt jezelf de vraag stellen:

Waarom is Jezus zo belangrijk?

Is Hij belangrijker dan Vader?

Is Hij belangrijker dan de Heilige Geest?

Hebreeén 1

10p velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de
voorouders gesproken door de profeten; ,nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij
tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van
alles wat bestaat, en door wie Hij het heelal geschapen heeft. sHij straalt Gods
luister uit, Hij is zijn evenbeeld, met zijn machtig woord draagt Hij alles wat
bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken,
plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ,ver verheven
boven de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger naam geérfd heeft dan zij.
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Er staan zoveel prachtige waarheden in deze tekst:

- God heeft op allerlei manieren gesproken, maar NU, aan het einde van de
tijd, spreekt hij door zijn zoon Jezus.

- Jezus is het evenbeeld van de Vader - Hij straalt Gods luister uit

- Jezus was erbij toen het heelal geschapen werd - door wie Hij het heelal
geschapen heeft

- Jezus heeft de reiniging van zonden voltrokken en heeft plaatsgenomen
aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.

Vader, zoon en Heilige Geest zijn één. Ze hebben dezelfde hartsgesteldheid, ze
dienen elkaar en ze dienen ons!!

Jezus is God in een menselijk lichaam - Immanuel - God met ons - weet je nog?
Als je Jezus ziet leer je Vader kennen. Als je Jezus ziet, zie je de Heilige Geest.
Ze zijn één! Ze hebben elkaars hand altijd vast.

Vader, zoon en Geest werken samen om de wereld te herstellen. Ze werken
samen, ook met ons, om van deze wereld een betere plaats te maken.

Hebreeén 10
100p grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus
Christus, voor eens en altijd.

1sHiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af, want nadat Hij
gezegd heeft: ;6'Dit is het verbond dat Ik in de toekomst met hen zal sluiten,”’
spreekt de Heer: 'In hun hart zal Ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal Ik ze
neerschrijven, ;,en aan hun zonden en hun wetteloosheid zal Ik niet meer
denken.’ ;sWaar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer
nodig.

De Hebreeén-schrijver citeert hier de profeet Jeremia.

Hier wordt gesproken over het tijdperk na Jezus komst. Over een toekomstig
verbond, een nieuw verbond.

-Jezus bracht vergeving,

-Jezus leert ons de Heer kennen,

-Jezus brengt ons in een levende relatie met God

-God zal zijn wet in de harten van mensen schrijven, niet meer een wet
geschreven op ‘stenen tafelen’ maar een wet in het hart van de gelovigen
geschreven, gebaseerd op een relatie.

Dit is het grote verhaal: - Jezus heeft de reiniging van de zonden voltrokken -
de heilige Geest is uitgestort op aarde. En nu wil God samenwerken met zijn
kinderen om van deze wereld een betere plaats te maken.
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Hij heeft ons niet als ‘wezen achtergelaten’.
Hij heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben. Hij heeft onze zonden
vergeven, en Hij heeft ons de heilige Geest gegeven.

Johannes 14

isDan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd
bij je zal zijn: ;,de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen,
want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij
jullie en zal in jullie zijn. 1sIk laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie
terug.

De Heilige Geest is onze rechtstreekse verbinding met God - met de drie-enige
God, met Vader - Zoon en Geest. Wij hebben het voorrecht om altijd hun hand
vast te kunnen pakken. ALTIID!!

Dat is een groot verschil met de tijd van het oude testament.

De komst van Jezus is een keerpunt in de geschiedenis.

In het oude testament was Gods Geest slechts op een enkeling: op een profeet,
een koning, een leider.

Maar voor het gewone volk was er geen directe lijn naar God.
Na Jezus komst en na de uitstorting van de heilige Geest kunnen we ALLEMAAL
leven in verbinding, in relatie met God.

We leven in de tijd die de profeet Jeremia beschreef:

Jeremia 31

Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik
hun God zijn en zij mijn volk. s,Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen
met de woorden: “"Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein,
kent Mij dan al — spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer
denken aan wat ze hebben misdaan.

Dit gaat over een nieuwe tijd. Het vraagt een verandering van denken. En die
verandering van denken blijkt heel lastig te zijn.

De tijd van het nieuwe verbond is wezenlijk anders dan de tijd van het oude
verbond.

Als je de Bijbel leest is het goed om je daarvan bewust te zijn. In het oude
testament vinden we een voortgaande openbaring van wie God is - we leren
hem kennen door de ogen mensen - beperkte mensen...

En dat is soms ook verwarrend...

Maar het beeld wordt steeds duidelijker.
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Hebreeén 1

10p velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de
voorouders gesproken door de profeten; ,nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij
tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld als erfgenaam van
alles wat bestaat, en door wie Hij het heelal geschapen heeft. ;Hij straalt Gods
luister uit, Hij is zijn evenbeeld, met zijn machtig woord draagt Hij alles wat
bestaat.

Kijk naar Jezus!
Laat Hij je wegwijzer zijn.
Laten we leerlingen van Hem zijn.

Wat we zeker weten is dat dit op weerstand zal stuiten. Leerlingen van Jezus
zullen altijd botsen met het wettische systeem. Zoals Jezus leefde in een
voortdurende confrontatie met vertegenwoordigers van de wet (Farizeeers en
schriftgeleerden), van het denken vanuit het oude testament.

Die spanning, de spanning tussen een religieus systeem gebaseerd op het
houden van de wet - gebaseerd op eigen inspanning — aan de ene kant.

En aan de andere kant het evangelie — het goede nieuws dat Jezus bracht - de
boodschap van verzoening, van herstel, van onvoorwaardelijke liefde -
gebaseerd op wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Het is de spanning tussen de wet en de boodschap van het Koninkrijk van God.

Het is spanning tussen de oude en de jonge wijn.

Lucas 5

36Hij vertelde hun (Farizeeén en Schriftgeleerden) ook een gelijkenis: ‘Niemand
scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te
verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude

past. s;En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de
zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren
gaan. sgJonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. soMaar niemand die
oude wijn gedronken heeft, wil jonge,; hij zegt immers: “"De oude is beter.””

-Jezus kwam vergeving brengen, gebaseerd op Zijn inspanning, niet gebaseerd
op jouw en mijn inspanning. Dat is de ‘jonge wijn’.

-Rechtvaardigheid gebaseerd op het houden van de wet is gebaseerd op onze
inspanning (en onbereikbaar). Dat is de ‘oude wijn’.

De oproep die Jezus hier doet is de volgende:
Hij zegt: ‘niemand giet de jonge wijn in oude leren zakken’.

Mix niet het oude verbond met het nieuwe verbond.
Mix niet de wet met de genade.
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Mix de houding van de Farizeeérs niet met de houding van Jezus.
Mix niet het leven in relatie met God met het leven in een religieus systeem met
regels.

En mijn vraag aan jou is:
- Kun je Zijn liefde voor jou ontvangen ?
- Kun je Zijn Genade ontvangen ? Genade is 'onrechtvaardig’. Je hebt het
niet verdiend. Kun je het ontvangen zonder er een prestatie tegenover te
zetten ?
- Durf je te leven samen met God, te praten met Hem, je te laten leiden
door Hem (en niet door regels) ? Hij wijst je de weg !

Het evangelie is goed nieuws, ...... echt goed nieuws !

Ik hoorde van de week een oud nummer van Nina Simone met een tekst die
enorm binnenkwam in mijn hart. Ik wist ook meteen dat het met deze preek te
maken had.

Ik hoorde door haar zingen heen, als het ware God tot mij spreken. Ik wil
eindigen met een kort muziekfragmentje. En ik wil je vragen je hart te openen....

Can't you see what I am
I live and breathe for you
What good does it do
If I ain't got you If I ain't got you
If I ain't got you If I ain't got you

Say you don't know
What it's like
Child, you don't know what it's like
To love somebody
To love somebody
The way I love you

AMEN
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